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Gedenkveranstaltung im Varbrooker Wald. 

 
Geachte Aanwezigen., Damen und Herren Op de eerste plaats wil ik de IPPNW van harte bedanken 
voor de uitnodiging. 
 
Ik voel mij zeer vereerd om, mede namens het Comité Voettocht 30 december, een kort woord tot u 
te mogen richten. 
 
VREDE... een klein woord, maar met een enorme emotionele geladenheid. 
 
Het wordt gemakkelijk gebruikt, maar even gemakkelijk wordt de vrede geschonden. 

Geschonden tijdens oorlogen, waarvan wij de noodzaak niet kunnen begrijpen. 
 
Geschonden worden alle internationale conventies, die de vrede zouden moeten bewaren. 
 
Kunnen wij ooit de waanzin inzien van: 
 
De duizenden onschuldige burgerslachtoffers: ouderen, vrouwen en kinderen, die zonder pardon 
gedood worden bij bombardementen. Nu weer in Israël en de Gaza en al bijna twe jaar in Oekraïne 
 
Slachtoffers in het verleden, die zonder enige rechtspraak 
 
gefusilleerd worden Vrouwen, die ontvoerd en verkracht worden en daarna 
 
vermoord of tot slaaf gemaakt worden. 
 
Mannen die weggevoerd worden van hun families voor dwangarbeid; in kampen opgesloten en 
gekleineerd worden, honger lijden en tenslotte een vreselijke dood sterven als Müzelmann. 
 
En altijd weer die eeuwige honger! Straffen en martelingen, die volgen op het kleinste vergrijp. 
Gestraft en gedood worden voor het aannemen van een stukje brood, zoals deze 5 Russische 
vrouwen. 
 
Toch krijgen onze wereldleiders het niet voor elkaar om te oorlogen te voorkomen en iedereen een 
kans te geven om in vrede en vredig met elkaar te leven; door met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Afgelopen week was ik in kamp Amersfoort, een verschrikkelijk oord, waar honger, marteling en 
dwangarbeid aan de orde van de dag 
 
waren en zorgden voor duizenden slachtoffers. 
 
De dag erna was ik in de oude synagoge in Elburg, waar vóór de oorlog honderd gelovige Joden hun 
geloof beleden. Niemand keerde terug na de oorlog en nu is de oude sjoel ingericht als 
herdenkingsmuseum. 
 
Daar las ik de quote: VREDE VERGT MOED. 
 
Laten we deze moed allemaal proberen op te brengen om zo onze vrede te bewaren. 



 
Daarom blijft het een noodzaak te herdenken bij onze "Gedenkorten" en "Mahnmalen." 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 

Mevr. Sarton  ( Comité voettocht 30 december ) 
 
 

 
 


